
Spel - Er glijdt een After Eight over mijn wang… 

 

Abram is al jaren aan het wachten op wat God beloofd heeft. Sarai heeft er 

schoon genoeg van. Het was in een droom jaren geleden. Kan je op een 

droom vertrouwen? Sarai besluit dat de tijd nu is. Zij stopt het wachten en 

als gevolg gaat er van alles mis… 

Bouwsteen:  Creatieve verwerking   

Duur:  15 minuten 

 

Benodigdheden: 

- doos After Eight 

 

Opdracht:  De kinderen moeten om beurten een After Eight op hun voorhoofd leggen en deze 

dan voorzichtig in hun mond laten glijden. Je mag je handen niet gebruiken, maar 

door gekke gezichten te trekken, met je neus te bewegen, je wenkbrauwen op en 

neer te laten gaan en uiteindelijk met je tong de After Eight binnen te halen, kan het 

lukken. 

Vertel:  Bij dit spel heb je vooral geduld nodig. Als je te snel gaat, valt de After Eight op de  

grond.  

Vraag:  Wie kan wachten totdat de After Eight uiteindelijk je mond in glijdt? 

Opdracht: Laat elk kind die dit wil het proberen. 

Vertel:  Abram is al jaren aan het wachten op wat God beloofd heeft. Sarai heeft er schoon  

genoeg van. Het was in een droom jaren geleden. Kan je op een droom vertrouwen? 

Sarai besluit dat de tijd nu is. Zij stopt het wachten en als gevolg gaat er van alles 

mis… 

Vraag: Hoe lang hadden Abram en Sarai moeten wachten op God?   

Hoelang zou jij wachten? 

Zou jij vertrouwen op een droom die je jaren geleden hebt gehad? 

Waarom wilde Sarai niet nog langer wachten? 

 

 

 


